
Het leven van Napoleon Bonaparte 
 
Ik, Napoleon Bonaparte, kom van oorsprong uit Ajaccio. Ik ben op 15 augustus 1769 
geboren op Corsica. Mijn ouders zijn van adelijke Genuese afkomst. Mijn 
oorspronkelijke naam is eigenlijk Napoleone di Buonaparte. Ik ben de tweede zoon 
van Maria Laetitia Ramolino en Carlo Maria Buonaparte, die advocaat was. In mijn 
tijd, de Franse revolutie, was ik een Frans militair en politieke leider. Immers ben ik 
keizer der Fransen geweest in de jaren 1804-1815. 
Ik ben beroemd geworden doordat ik een rol, in de naar mij genoemde 
Napoleontische oorlogen speelde.  Het gelukte mij om in het eerste decennium van 
de 19e eeuw een groot deel van Europa onder frans gezag te brengen. 
 
Vrouwen en kinderen 
 
Tweemaal ben ik getrouwd. Mijn huwelijk met Joséphine de Beauharnais was 
gelukkig, maar bleef kinderloos. Ik moest scheiden om aan mijn jonge keizerrijk een 
wettige erfgenaam te kunnen nalaten. Maar het huwelijk met de Oostenrijkse 
keizersdochter was een politieke alliantie. Deze jonge vrouw zou haar echtgenoot 
verlaten zodra zij de kans kreeg en weigerde zich in de zomer van 1815 op Sint-
Helena bij mij te voegen. 
Ik heb maar één wettige zoon, dit is namelijk, Napoleon ||. Talrijke affaires heb ik 
gehad en heb hierbij ook verschillende buitenechtelijke kinderen verwekt. De eerste 
belangrijke vrouw in mijn leven was toch echt Désiréree Clary, welke  de 
schoonzuster van Jozef Bonaparte en latere koningin van Zweden was. 
Wij waren sinds 1794 samen  en in 1795 en 1796 verloofd.  
Gedurende het huwelijk met Joséphine verwekte ik twee onwettige kinderen: 
Charles Léon (december 1806 – 15 april 1881) bij Éléonore Denuelle de la Plaigne, 
een hofdame van Joséphine. 
Alexandre Colonna (4 mei 1810 – 27 oktober 1868) bij Maria Walewska, een Poolse 
gravin. Beide van mijn zoons hebben nakomelingen. 
 
Vader en moeder 
 
Toen mijn vader overleden was, zag ik mijzelf meer als het gezinshoofd. Ik ben ook 
enorm erg gehecht aan mijn familie.  
 
Overlijden van Napoleon.. 
 
Helaas ben ik gestorven, dit was op 5 mei 1821 op Sint-Helena, ik was maar 51 jaar. 
De mens denkt dat ik aan de ziekte kanker ben overleden, waarschijnlijk 
maagkanker. Hierbij zou er sprake zijn geweest van een erfelijke vorm van diffuse 
maagkanker, omdat ook mijn zus, vader en mijn opa aan vaderszijde vermoedelijk 
aan deze kwaal waren gestorven. Later is uit onderzoek gebleken dat er in mijn haar 
een hoge concentratie arseen aanwezig zou zijn geweest, welke zou uit hebben 
kunnen gewezen op moord. Maar zeker van hun zaken zijn ze niet, dat bleek wel uit 
verder onderzoek. De ware doodsoorzaak kan alleen nog worden vastgesteld als er 
een autopsie van mijn lichaam zou worden mogen uitgevoerd. 
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Portret van keizer Napoleon |  
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Napoleon als koning van Italië 
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